
‘Clausjo, doe de 
hartelijke groeten 
aan Trixie.’ 12
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Carel Enkelaar 
special!  
 
Bij de honderdste geboorte-
dag van de televisiepionier.  
Zijn 1-aprilgrappen en zijn 
nauwe banden met het 
bovenaardse.  
Begon met het Journaal: 
‘Verslaggeving is een scherfje 
van wat later 
geschiedschrijving heet.’  
Hij werd vergeleken met de 
neutronenbom.  
Zijn zoon: ‘Laat ik het zo 
zeggen: de man was geen 
superopvoeder.’  
Hijzelf: ‘Als je naam maar  
goed gespeld wordt.’ 14-17

Utrecht Burgermoeder op komst. 4 
 
Studeren Op naar de positieve 
discriminatie. 8 
 
Bogeren Smullen bij de barones. 13 
 
Duitsland De bizarre coalities. 18 
 
Rassenscheiding Een kastensysteem. 20 
 
CD Bezongen komkommerzaden. 23 
 

Bibliomanie 
 
Huiselijk 
boekengeweld. 23

Tourmissen 
 
Corry Konings, Karin Loeffen, maar vooral  
Yvette Horner. 19

Boevenspotter 
 
Jaime is beter dan de politie. 

          6 

K. Schippers 
Over Betty van Garrel. 3

Crisis 
 
De vrouwen maken 
het verschil.  2

Dick Swaab 
 
Over hersen- 
specialisten onder  
Hitler.                     10

      Prinsjesdag  
     Nederlandse  
  paleiskoks schrijven  
geen boeken.  

     24


